
ASSEN 1 KAMPIOEN TWEEDE KLASSE A 

Aan het succesverhaal van Assen 1 kan na 10 jaar weer een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd. Op 

20 april 2024 versloeg Assen Amersfoort met 4 ½ - 3 ½ en werd zo kampioen van de Tweede Klasse. 

Voor het eerst sinds 2005 komt Assen daarmee weer uit in de Eerste Klasse. Kleine nuance: in 2005 is 

dit de onderbond en in 2024 gaat Assen spelen op het een na hoogste niveau van Nederland. Kenners 

voorspellen dat hiermee de kampioenstitels nog lang niet zijn opgedroogd en in 2026 wordt een 

nieuw kampioenschap verwacht. De meningen verschillen of dit kampioenschap in de Tweede Klasse, 

de Eerste Klasse of zelfs in de Meesterklasse gevierd kan worden. 

 

Na de promotie naar de Promotieklasse NOSBO in 2004-2005, het kampioenschap van de 

Promotieklasse in 2009-2010, het kampioenschap van de Derde Klasse KNSB in 2013-2014 is in het 

seizoen 2023-2024 het grootste externe hoogtepunt van Assen in de 102-jarige historie te vieren: het 

kampioenschap van de Tweede Klasse en daarmee promotie naar de Eerste Klasse! Met vrijwel alle 

spelers afkomstig uit de eigen opleiding kan dit een groot succes worden genoemd voor de club en de 

stad Assen. Onderstaande kampioensfoto’s van de afgelopen jaren laten de ontwikkeling van de 

spelersgroep goed zien! 

 

Kampioensfoto 2023-2024: van links naar rechts Elmar, Ivo, Maarten Dijkstra, Tycho, Rieks, Pieter, 

Arjan, Geon, Gertjan en Maarten Hoolsema. Op deze foto ontbreken Jaël en Tjapko. 



 

Kampioensfoto 2013-2014: van links naar rechts Pieter, Arjan, Martin, Maarten, Sjoerd, Ivo, Elmar, 

Paul en Frank 

 

Kampioenstaart 2009-2010: van links naar rechts/boven naar beneden Elmar, Maarten, Pieter, Ivo, 

Renze, Rene, Sjoerd, Martin en Henk 



 

Voor dit kampioenschap is een goede voorbereiding essentieel. Geon had een huisje op de Veluwe 

geregeld zodat iedereen fris en fruitig aan de start kon verschijnen. Elmar en Ivo kozen voor een 

andere voorbereiding en arriveerden via het OV en privé-chauffeurs op zaterdag ruim op tijd bij de 

speelzaal. 

Na enige discussie over de opstelling besloten we een degelijk beleid te voeren. Pieter en Tycho 

kregen op 1 en 2 de opdracht om vooral niet te verliezen, terwijl de punten moesten komen van de 

spelers op 3 t/m 8: Arjan, Ivo, Rieks, Gertjan, Geon en Elmar. Dit alles onder de bezielende leiding van 

non-playing captain Maarten Dijkstra. In de auto’s onderweg werd nog enigszins over de 

doelstellingen gesproken en de eerste kampioensliederen werden al ingezet. De stemming zat er 

goed in. 

De situatie voor de wedstrijd was duidelijk: met een matchpunt en 1½ bordpunt voorsprong op 

concurrent Max Euwe betekende iedere overwinning het kampioenschap. Bij gelijkspel mocht Max 

Euwe niet met 5 ½ -2 ½ of meer winnen: het onderling resultaat was in hun voordeel. Onze 

tegenstander Amersfoort stond na 6 ronden gezamenlijk met ons bovenaan, maar verkeerden na 

twee nederlagen plots in reële degradatienood. De punten waren daar dus ook broodnodig.  

Geestelijk vader Elmar had voor de wedstrijd al mails van de teamleider van Amersfoort gekregen 

waarin ze ons al praktisch kampioen waanden. We vermoedden echter kwade opzet en gingen uit van 

een zeer sterke opstelling bij de tegenstander. Bij aanvang bleken we ratingtechnisch de lichte favoriet 

(2127 om 2122) maar duidelijk was dat de wedstrijd zeer spannend zou worden. 

De start van de wedstrijd verliep moeizaam, een echte kampioenswedstrijd. De stellingen van Pieter, 

Tycho, Ivo en Elmar waren al snel minder. Daartegenover stonden goede stellingen bij Arjan (pion 

meer), Rieks en Geon. De partij van Gertjan was lang onduidelijk. Ook arriveerden de supporters: 

Maarten Hoolsema, Maarten Bosma en Vallerie.  

Als eerste kon Tycho zijn stelling niet houden ondanks verwoede pogingen en stonden we met 1-0 

achter. Ivo wist daarna het tij al snel te keren na een onverwachts kwaliteitsoffer van zijn 

tegenstander. Deze koos vervolgens niet altijd de beste voortzetting en het eindspel met een kwaliteit 

meer was gemakkelijk gewonnen. 1-1. 

Pieter verloor vervolgens ook voor een 2-1 achterstand. De resterende vijf spelers moesten dus vol 

aan de bak voor de benodigde 3 ½ bordpunten, maar alle stellingen oogden gelijk tot goed: 

voldoende kansen dus! 

Elmar wist zijn partij volledig te kantelen en van een slecht/verloren eindspel af te wikkelen naar een 

totaal gewonnen gelijk lopereindspel. Zijn tegenstander liet hem nog even werken, maar met 3 

pionnen meer was de winst niet meer ingewikkeld. 2-2 en nog een paar puntjes nodig! 

Een van de regelmatigste en beste partijen van de dag werd gespeeld door Geon: geen moment in de 

problemen (zelfs niet na Ld2 nadat het geplande en bijna uitgevoerde Lg5 tot een zeer slechte stelling 

had geleid), zwart teruggedrongen naar de achterste rij, zetjes herhalen om de overmacht te tonen 

en met een loper en 2 pionnen tegen een kale koning was de overwinning daar ook binnen. 3-2 

voorsprong! 

Rieks zette zijn partij keurig op en leek geheel in zijn stijl een zeer positionele overwinning te gaan 

boeken. De tegenstander dacht er anders over, Rieks miste een kleinigheid en kwam in een lastig 

toreneindspel terecht. Met keurige techniek werd dit soepel remise gehouden en de voorsprong 



bleef daarmee gehandhaafd. 3 ½ - 2 ½ en 1 puntje was voldoende voor het kampioenschap. Gertjan 

leek af te koersen op een te keepen eindspel, terwijl Arjan juist een beter eindspel op het bord had. 

Optisch leken beide partijen remise te gaan worden, uiteraard werd van beide kanten volop 

doorgespeeld. 

Gertjan liet vervolgens de spanning verder oplopen met een nederlaag. In de enige partij van de dag 

waar alle drie de resultaten op verschillende momenten mogelijk leken wist hij een lastig 

toreneindspel uiteindelijk niet in veilige haven te brengen. Zo werd de stand 3 ½ - 3 ½ en moest Arjan 

dus voor het beslissende punt gaan zorgen. 

Dat Arjan als laatste klaar zou zijn, kwam voor de meesten niet als een verrassing. Solide/degelijke 

stijl en blijven zoeken naar de beste zet leiden vaak tot lange partijen en deze was daarop geen 

uitzondering. Een goede openingsopzet en een gewonnen centrumpion leidden tot een continue fijne 

stelling waarin slechts 1 speler voor de winst kon spelen: Arjan. Na afwikkelen bleef een dame-

eindspel over met nog steeds de pion meer en een zeer veilige koning van Arjan tegen een 

vrijstaande zwarte koning. Beiden een vrijpion, dameruil, promotie en nog steeds de pion voorsprong 

voor Arjan. 4 tegen 3 op de koningsvleugel en beide een dame. De spanning was bij beide teams om 

te snijden, van dit resultaat hing de toekomst van beide teams in deze klasse af. De partij werd dan 

ook intensief gevolgd: 

 

 



 

 



Spelen, spelen, spelen, 4 tegen 3 werd 3 tegen 2, 3 tegen 2 werd 2 tegen 1, terwijl Arjans koning aan 

een opmars naar voren was begonnen en uit schaakjes kon blijven. Doorspelen, tijdsachterstand van 

Arjan werd tijdsvoorsprong, stelling werd beter en beter, laatste trucje van de tegenstander en toen 

onderstaande stelling: 

 

Wit: Kg8, Df6, f3, g7. Zwart: Kd7, Dh5, e5.  Zwart aan zet 

Zwart koos als laatste poging voor 1…. De8 en moest na 2. Df8 de vlag strijken. De dames worden 

geruild en wit wint eenvoudig. Onder groot applaus nam Arjan de felicitaties in ontvangst en we het 

kampioensfeest kon beginnen. 



Grote dank aan alle spelers en supporters die deze zege en het seizoen mogelijk hebben gemaakt! De 

rest van de avond werd het kampioensfeest uitgebreid gevierd bij het plaatselijke sushipaleis en het 

huisje. Champagnefles bleek een grote uitdaging, maar niets was dit seizoen voor ons teveel! Volgend 

jaar op naar (het kampioenschap van      ) de eerste klasse! 

 

Kampioensfoto: van links naar rechts staand Maarten Bosma, Tycho, Gertjan, Ivo, Elmar, Geon, Pieter, 

Maarten Dijkstra en Rieks. Zittend vooraan Maarten Hoolsema en Arjan. 

 


